BORGERHOUDT VAN U

Eeuwig geroep en voetstappen weerklinken
in verdwaalde straten, vinden na enig zoeken
hun weg terug in het web. Ik weet niet

wat ik heb, een onrust jaagt onder mijn vel.

Op één van mijn nachtelijke zwerftochten
kwam ik mezelf en anderen tegen,

telde de regels, zocht tussen de tegels
naar wat geschreven stond

in eigen mond.

Hoe poétisch dit dorp van baksteen en beton.
Geborgen tussen Stad en Singel

houdt het warmste volk ’s ochtends plaats vrij
voor de zon.

Boomknuffelaar (Marie-Elise Mertens)



